welkom

er heeft al een jaar

niemand in mij gewoond

ik kraak en piep en puf en

ik ken de mechanica niet meer
de logica van armen en benen
schoenen naast het bed

sokken op de deurklink

welk tandenpoetsmiddel moet ik
weer gebruiken?

ik trek mijn oogleden omhoog

als vlezige rolluiken

ik open alle ramen

laat het stof

door mijn hartenkamers waaien
smeer motorolie op de scharnieren

van mijn mondhoeken
ik ben vergeten hoe het voelt om te voelen

ik zeg sorry tegen de spinnen
voor het vernielen van hun web
sorry tegen mezelf dat ik mezelf
nog steeds niet ken na een jaar
in een leegstaand lichaam

sorry voor de sorry’s

die over de deurmat rollen
kom binnen

wees welkom

Francesca Birlogeanu
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