Waar ik woonde

Ik woonde onder het dolfijnendekbed,

in het slaaplekkerverhaal en in de welterustenkus
Ik woonde in muziek, in mijn afgesleten
dansschoenen en in de kleren van mijn zus
Ik woonde in alles dat jij mij had beloofd
Ik wilde zo graag geloven

dat ik in de wereld woonde,

maar ik woonde in mijn hoofd

Ik woonde in kunst,

in poézie en in boeken

Ik woonde in tenten

gemaakt van kleden en doeken

Ik woonde op bergtoppen

en in grootse dromen

Ik woonde in dalen

waar ik Nooit Terug wens te komen

Ik woonde in de wonden

die jij veroorzaakte

Ik woonde in de woorden

die mij raakten

de woorden die mij maakten

tot wie ik nu ben:

de persoon waarin ik

woon

waar ik

elk hoekje van de woning ken

Fleur van Beek

3¢ prijs Nooit Terug Prijs voor Poézie 2022



